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Overweging 5 november 2017 
 
Beste mensen, 
 
Verlies kan soms als een steen op ons hart drukken zo hoorden 
we in het begin. Die zwaarte komt erdoor dat we hen missen: 
hun gewoonten, hun warmte, hun liefde. Het zit vaak ook in de 
kleine dingen. Het er zijn. 
Als overweging een kort verhaal van Toon Tellegen over missen 
en nooit vergeten. 

 
Missen. 
Op een ochtend klopt mier al vroeg op de deur van eekhoorn. 
‘Gezellig’, zegt eekhoorn. 
‘Maar daar kom ik niet voor’, zegt mier. 
‘maar je hebt toch wel zin in stroop?’ 
‘nou ja, een klein beetje dan‘. 
Met zijn mond vol stroop vertelt mier waarvoor zij gekomen is. 
‘we zullen elkaar een tijdje niet zien.’ 
‘waarom niet?’, vraagt eekhoorn verbaasd. 
Hij vind het juist heel gezellig als mier zomaar langs komt.  
Hij heeft zijn mond vol en kijkt mier met grote ogen aan. 
‘om erachter te komen of we elkaar zullen missen’, zegt mier. 
‘Missen?’, vraagt Eekhoorn. 
‘Missen. Je weet toch wel wat dat is?’ 
‘Nee’, zegt eekhoorn. 
‘Misschien is dat iets dat je voelt als het er niet is’. 
‘wat voel je dan?’ 
‘Ja, daar gaat het nou om’. 
‘Dan zullen we elkaar dus missen’, zegt eekhoorn verdrietig. 
‘dat ligt er aan of we elkaar vergeten’, zegt mier. 
‘Vergeten! JOU!’, roept eekhoorn dan. 
Dan legt eekhoorn zijn hoofd in zijn handen. 
‘ik zal jou nooit vergeten’, zegt hij zacht. 


