
Jongerenkerk Venlo – overweging Paasmaandag  25 april 2011  

© Hub van den Bosch

 

 

Paasmaandag 25 april 2011: 
 

Als overweging de gedachte: JEZUS CHRISTUS IS VERREZEN. 
 
Vg:  Jezus Christus is verrezen. 

 
Zijn graf is leeg: 
want we mogen Hem niet zoeken bij de dood. 

 
Hij gaat ons voor naar Galilea: 
in het bevrijden en genezen, 

in het geven en vergeven, 
in het gemeenschap stichten, 
in het samen kerk worden. 

 
Hij gaat ons voor: 
in het geven van wat je hebt, 

in het delen van wat je bent. 
 

Hij gaat ons voor: 
 in het jezelf onteigenen, 
in de weg gaan van het lijden, 

in het minste worden, 
in het dienaar zijn. 
 

Daar gaat Hij ons voor: 
in het sprakeloos beminnen, 
in het weergaloos dulden, 

in het eindeloos verdragen. 
 
Kortom: daar gaat Hij ons voor in Pasen, in verrijzenis. 


