
Jongerenkerk Venlo – overweging zondag 13 juni 2011  

© Hub van den Bosch

 

"Pinksteren".  
 

Gedachte als overweging: 
 

Pinksteren 
Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen? 
Ze waren samen 

in gedachten bij hem 
die ze vereerden, bovenmate bewonderden, 

wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten. 
Ze hebben over hem gepraat, 
natuurlijk, waarover anders 

vol als ze waren van zijn geest. 
En ze wensten hem bij zich, 

nu en blijvend als inspirator, 
leidsman, voorganger, voortrekker. 
Dat hebben ze elkaar ook gezegd 

in de openheid die leeft 
onder mensen met zo'n gemeenschappelijk verdriet. 

 
Ze waren vól van hem. 

En dat is het hele verhaal 
van de tongen en de talen. 
 

Ze waren vól van hem 
en samen spraken ze dat uit. 

Samen hebben ze verlangd naar hem, 
zijn woord, zijn hart, 
zijn aanwezigheid in hun persoon, 

in ieder van hen. 
En wie zo van binnenuit 

de geest van de Heer in zich wenst, 
voelt reeds het vuur in zich branden, 
is al bezeten door de levendmakende geest. 

En viert elke dag, elk uur, 
Pinksteren. 


