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Gedachte als overweging:  Wie... kan 
 

Wie zich geliefd weet 
door God: 
 

kan loslaten 
omdat hij zich veilig voelt 

 
kan weggeven 

omdat hij overvloed kent 
 
kan zich iets ontzeggen 

omdat hij kan genieten 
 

kan onvoorwaardelijk liefhebben 
omdat hij zich geliefd weet 
 

kan borg staan 
omdat iemand voor hem borg staat 

 
kan delen 
omdat hij geschenken krijgt 

 
kan stelling nemen 

omdat hij niveau heeft 
 

kan zwijgen en luisteren 
omdat hij de stem gelooft 
 

kan dansen 
omdat hij de melodie hoort 

kan optreden 
omdat hij God kan laten voorgaan 
 

kan er zijn voor de mensen 
omdat hij er is voor zichzelf 

 
kan er zijn voor zichzelf 

omdat God er voor hem is.     (Andrea schwartz) 


