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Overweging Pinksteren 2013 

 
Uit de gedachte: samen komen we veel verder. Samen beter 
dan alleen. Uit handelingen: Toen de pinksterdag aanbrak, 
waren ze allemaal bij elkaar. Uit het evangelie: op die avond 
van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. 
 
Springen de woorden ‘bij’, ‘elkaar’ en ‘zijn’, uit naar voren. 
En zo mag Pinksteren voor ons zijn: 
 
Pinksteren is: God zien gebeuren, 
terwijl je alleen maar mensen ziet. 
 
Pinksteren is: 
het goede aan het licht zien komen 
waar je ziet dat mensen voor elkaar 
in vuur en vlam beginnen te geraken. 
 
In het begin 
riep God al: ‘Er zij licht’. 
Niet voor zichzelf 
riep God om licht, 
maar voor de mensen. 
Een soort gebed van God voor ons. 
Dat wij voor elkaar geen duister 
zullen zijn, maar licht. 
 
Pinksteren is telkens weer: 
een handvol mensen die dat opnieuw ontdekken. 
En de tijd na Pinksteren: 
dezelfde mensen die gaan doen 
wat ze ontdekt hebben.    Ukkel 


