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Agenda september - oktober 2023
Vieringen in september 2023
Verjaardagen in september
Opschoonactie - 16 september
Breed Overleg - 10 september
Vredesweek 2023

07. Algemene info

08. Lezing Arie van der Lee - 19 september
08. Even praten over vrede

09. Heilige Huisjes Tocht i.k.v. Vredesweek
Van de penningmeester
Koffiebijdragen juni/juli 2023
Een weekje Taizé

Ter inspiratie

Praktische informatie

JONGERENKERK VENLO

Het verhaal gaat verder ...
elke zondag 10 uur
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agenda sept. - okt. 2023

10.00 u.
20.30 u.
10.00 u.
11.00 u.
19.00 u.
18.15 u,
09.00 u.

september 2023

JK zondagyviering - start van het 59° seizoen
vergadering bestuur Jk Venlo (tot 22.00 u.)
JK zondagviering

Breed Overleg (in het voorportaal)

overleg Fairtradegroep Jk Venlo (tot 20.00 u.)
Taizégebed

Opschoonactie binnenstad (tot 13.00 u.)

24 september: VREDESWEEK 2023

10.00 u.
19.30 u.
10.00 u.
16.30 u.
10.00 u.

10.00 u.
16.00 u.
16.30 u.
10.00 u.
16.30 u.
19.15 u.
10.00 u.
11.00 u.

18.00 u.
10.00 u.
18.00 u.
10.00 u.

JK zondagviering

lezing Arie van der Lee in de JK

Heilige Huisjes Wandeling in kader van Vredesweek (tot 13.00 u.)
Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

JK zondagviering

oktober 2023

JK zondagyviering

Vergadering Stichting Vrienden van de JK

evaluatie opschoonactie (tot 17.30 u.)

JK Zondagviering

overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

Taizégebed

JK Zondagviering

Dag tegen de (extreme) Armoede (in en rond ‘t Groenewold) (tot
14.00 u.)

repetitie Vocal Group Joy in de JK (tot 22.30 u.)

JK zondagviering - viering van Wereldmissiedag 2023
repetitie Vocal Group Joy in de JK (tot 22.30 u.)

JK zondagyviering



vieringen sept. - okt. 2022

V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 1 oktober 2023, 10.00 uur

Zondag 3 september 2023, 10.00 uur

start 59e seizoen Eucharistieviering
Woord- en communieviering V. Ruud Willemsen

V. Hub van den Bosch A. Mieke Verkoeijen
A. Peter Verhoeckx £ JKKoor
£ JKKoor
Zondag 10 september 2023, 10.00 uur woord- en communiedienst

eucharistieviering V. Piet Linders
V. Ruud Willemsen A. Hannien Bert Kort, Erna Schreurs
A. Therezi Ezendam £ JKKoor
£ JK-koor

Woensdag 11oktober 2023, 19.15uur
Taizégebed
Taizégebed V. leden Taizé groep JK

V. leden Taizé groep JK fl samenzang Taizéliederen

£l samenzang Taizéliederen
Aansluitend om 20.00 u. koffie en thee
Aansluitend om 20.00 u. koffie en thee

Zondag 15 oktober 2023, 10.00 uur

Eucharistieviering
viering in Taizéstijl V. deken Spee

V. Taizégroep en Hub v.d. Bosch A. Lenie Verhoeckx - Verhaeg

A. Taizégroep JK £ Piet Hegger (zang/gitaar)

£l Taizégroep JK en samenzang

Zondag 22 oktober 2023, 10.00 uur

Wereldmissiezondag 2023
Woord- en Communieviering woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden V. Hub van den Bosch

A. Henneke Roox A. Geert van Zitteren

£ Gregoriaans Mannenkoor £ Astrid Meijer (harp)




Woord- en Communiedienst ALLERZIELEN-ALLERHEILIGEN
V. Truus van der Heijden Woord- en Communiedienst
A. Henneke Roox V. Hubvan den Bosch
£ JKBigBand A. Leo Verbeek
£ JKKoor

verjaardagen in seg

05 Martin Huizinga - Beheer kerkgebouw

05 Lenie Verhoeckx-Verhaeg -  lid JK Koor, lid Triple Quartet
08 Aggie van der Plaat - Gijsen - Pastoraal team

18 Noud Linders - Technische zaken

19 Caroline Nijholt - JK Big Band tenorsax

Ter inspiratie is alles wat er is

Je kunt het niet nastreven
Het ik is altijd op weg want het is al het geval
Het wil streven, bereiken, Als dat duidelijk is
bemachtigen, arriveren hoeft het ik niet meer op weg
Maar dit, wat er nu is De weg is dan weg
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opschoonactie

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2023
OPSCHONEN ‘OPGERUIMD STAAT NETIJES'
09.00-13.00 UUR

Op zaterdag 16 september 2023 is er weer een ‘OPSCHOONACTIE'".

We gaan dan met de partners zoals FairVenlo, VenloPartners, Wereldwinkel Venlo,
Wijkcomité Binnenstad, Groenewold en de Jongerenkerk de stad een beetje ont-
doen van wat rondslingerend vuil.

Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom!

We beginnen om 09.00 uur met een kop koffie of thee in ons Voorportaal van de
Jongerenkerk en gewapend met prikker en zakken gaan we dan diverse plekken
opschonen.

Om 12.00 uur komen we weer terug en wacht ons een kop soep met een broodje.
We sluiten weer aan bij de Maascleanup die ook op die dag zal plaatsvinden.

TOT ZATERDAG 16 SEPTEMBER!




Opgeruimd staat
netjes

Samen de stad opschonen op: 4¢ s€P
U doet toch ook mee!

Samen maken we het groen schoon ~£%#
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,
de kop van Weerd, Julianapark,
Nolenspark en Puteanusstraat

Verzamelen 9.00 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr.1)
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen
(voor materialen wordt gezorgd)

M.m.v. Wereldwinkel Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, FAIR Venlo
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en ‘t Groenewold
Meehelpen! Meld je aan via 't Groenewold 077-3546659



Breed Overlec

. t‘f h ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

Op zondag 10 september 2023 is aansluitend aan de
g@‘iﬂ. . dienst in het Voorportaal in de Jongerenkerk een

BREED OVERLEG. We beginnen om uiterlijk 11.00 uur.

De agenda:

We nodigen ieder dan ook van harte uit deze morgen
vrij te houden om mee te praten!

11:00 uur: opening door de voorzitter

11.05 uur: mededelingen vanuit het bestuur

11.10 uur: mededelingen door de penningmeester in zake de financién
11.15 uur: eventuele mededelingen vanuit Pastoraal Team e.d.

11.20 uur: Voorstellen Anne Indenkleef en Hans Canters, nieuwe codrdinatoren
stichting. Groenewold

11.30 uur: in gesprek met de gemeenschap n.a.v. gedane mededelingen en
andere in de gemeenschap levende vragen, suggesties en opmerking-
en

12.00 uur: afsluiting door de voorzitter

Voorzitter: Gerrie Gijsen
Pastor: Hub van den Bosch



Vredesweek 2023

16 -24 september

VREDESWEEK.NL
16 T/M 24 SEPTEMBER 2023 DEMOCRATIE ONDER DRUK

UNVREDE
ENNLP

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand
komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizen-
den mensen de Vredesweek. Ook dit jaar zullen er van 16 t/m 24 september 2023
honderden lokale activiteiten plaatsvinden met een gemeenschappelijk doel:
vrede. Dit jaar kijken we naar onze democratie die onder druk staat.

Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem
heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke en rechtvaardige verde-
ling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke demo-
cratische waarden en instituten.

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze
democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de
politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we
eerlijk naar de stand van zaken kijken, zien we dat het systeem in Nederland piept
en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat
het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt.

Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als machtsverhoudingen
steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar
kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse
conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen
land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden?



Vredesweek 2023: ONVREDE EN NU?
Dinsdag 19 september 2023
Lezing Arie van der Lee
19.30 uur
Jongerenkerk Venlo

Op dinsdag 19 september 2023 is er een lezing in het kader van de Vredesweek
door dhr. Arie van der Lee.

De staat Israél werd in 1948 opgericht. Het conflict tussen Palestijnse en Joodse
bevolkingsgroepen duurt al zolang als de staat Israél bestaat. Hoe komt het dat dit
conflict tot op heden niet tot een oplossing heeft geleid?

De inleider Arie van de Lee, die beide gebieden in de afgelopen decennia vele
malen heeft bezocht, zal dieper ingaan op de ontstaansgeschiedenis van het
conflict.

Daarbij zal hij ook ingaan op het vluchtelingenprobleem in Palestina. De inleider is
als interim-manager voor het internationale Rode Kruis enige tijd werkzaam ge-
weest in Gaza.

ledereen is van harte welkom. Entree: vrije gift
Even praten over vrede God zoekt onze mensenhanden,
onze hoofden en ons hart;
Even praten over vrede onze hulp bij wantoestanden.
in die ene vredesweek. Hij vraagt om een nieuwe start.
Even samen plannen smeden,
na die ene vredespreek. 't Zijn misschien maar kleine stappen,
iedereen op zijn terrein,
Och, het is die ene druppel met zijn eigen eigenschappen,
in die oorlogsoceaan, die hier nuttig kunnen zijn.
waarna men weer verder huppelt,
of die preek niet heeft bestaan. Samen jagen naar de vrede!
Als Gods liefde ons beschijnt,
Of.... als God de plannen zegent, kunnen wij in 't hier en heden
op 't voortdurend smeekgebed; ettelijke druppels zijn!
met zijn liefde ons bejegent, Jelly Verwaal

wordt de wereld dan gered?



Vredesweek 2023: ONVREDE EN NU?
Zaterdag 23 september 2023
Heilige Huisjes Tocht
Bezoek aan de Stadstuinderij
op het Kazerneterrein *)
10.00-13.00 uur

Op zaterdag 23 september 2023 is er in het kader van de Vredesweek 2023 een
Heilige Huisjes Tocht.Dit maal bezoeken we het kazerneterrein waar we wandelen
langs de muren van het opgegraven Fort Michiel. Vervolgens bezoeken we de
Stadstuinderij op het Kazerneterrein en het Fort Museum.

We komen om 09.45 uur bijeen bij 't Groenewold en om 10.00 uur lopen we naar
het kazerneterrein. Rond 13.00 uur lopen we weer terug naar 't Groenewold.

ledereen is van harte welkom.

9.



van de penningmeester

Lieve mensen,

Het 59° seizoen van onze gemeenschap is alweer gestart en dan kijken we altijd
even terug op de financién van het afgelopen jaar en hoe de toekomst er uit ziet.
Gelukkig konden we weer elke zondag een viering en dus ook een collecte houden.
Dankzij de regelmatige bijdragen van velen en enkele grotere donaties hadden we
in 2022 een goede ( + 30 % t.o.v. 2021 ) financiéle situatie.

Bij de maatschappelijke activiteiten, die de Jongerenkerk tot de kerk van Jezus van
Nazareth maken, kunnen we weer rekenen op de financiéle steun van verschillen-
de fondsen, de gemeente Venlo, de Stadsparochie St. Martinus en persoonlijke
donaties.

Dankzij een grotere bijdrage van de stichting Vrienden van de Jongerenkerk had-
den we 2022 wederom een sluitende jaarrekening.

Onze pastor Hub heeft met zijn overtuigingskracht een fors bedrag van een provin-
ciaal fonds binnengesleept voor de verbetering van de douchegelegenheid voor
daklozen. Daarmee kunnen we de douche, die we samen met de Free Gospel
Church beheren, weerbestendig maken.

Hartelijk dank voor de steun van u als bezoeker en de vele vrijwilligers binnen de
JK, samen willen we nog jaren een plek voor steun, inspiratie en gezelligheid zijn.

Voor wie in de cijfers geinteresseerd is verwijs ik naar onze website onder het
kopje ANBI-gegevens, of spreek mij gerust aan.

Jan Lammerse, penningmeester

koffiebijdragen juni/juli 2023

4-6: €18,00 11-6:€14,50 18-6:€ 16,00 25-6: € 18,50
2-7:€21,00 09-7:€18,50 16-7:€ 26,00 23-7:€ 22,00 30-7: € 16,50

prijsafspraak koffie : kop koffie € 1,00 - tweede kop € 0,70 - bijlage (koekjes) gratis

d.d. 1-8-2023
Martin Huizinga
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een weekje Taizé 2023

Het was opnieuw bijzonder om een week in Taizé te zijn.
De eerste keer bijzonder maar de laatste keer misschien ook wel.

Geraakt was ik op de eerste avond hoe er aandacht wordt
gevraagd om seksueel misbruik, geweld en geestelijk misbruik !
te melden.

De zondag kon niet beter beginnen dan met het lied Laudate omnes gentes maar
dan in het Russisch — Slavite vsi narody, slavite Gospoda.

Op de maandag verraste mij en velen dat prior Br. Alois heeft besloten om zijn
prioraat over te dragen aan Br. Matthew, een Anglicaan, een Engelsman. Bijzonder
dat hij ook de contacten onderhoudt met jongeren uit Rusland!

Taizé was ook dit jaar een mooie belevenis, meer dan 2.000 jongeren. Er werd heel
goed gezongen met vele prachtige solo-stemmen en ook alle generaties waren
goed vertegenwoordigd en gingen goed met elkaar om.

Deze week was het ook een beetje een komen en gaan want vele groepen
onderweg naar de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon hebben Taizé aangedaan
zoals jongeren met een dominicaan uit Gdansk, Polen, en ook het bisdom Den
Bosch met de franciscanen.

Het thema van de week was Innerlijk leven en Solidariteit, de titel van de Brief van
Br. Alois.

Bij de volwassenen boven de 35 heeft Br. Pedro dit uitgelegd, vertrekkend vanuit
de Brief naar bijbelse passage's.

Bisschop Johan Bonny, vertrouwd met Taizé heeft ook een retraite-week met de
jongeren meegemaakt en een workshop gegeven over zijn missie in Antwerpen.
Prachtig.

Taizé is voor mij na al die jaren een ervaring van de H. Geest, een Pinksterervaring,
eerder heb ik het vaak ervaren als een innerlijke douche. Hoe meer biddend, hoe
meer verrassend.

leder jaar treft het mij ook dat je hierdoor ook de meest verlaten zielen mag
ontmoeten, die je ook het meest bijblijven.
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Als laatste, Taizé bereidt zich ook voor en geeft ook zijn medewerking aan de
komende bisschoppensynode in Rome, okt. 2023, met een dag van gebed onder de
titel: Together, een samenkomst van het volk van God. www.together2023.net
Last but not least, ook een groepje studenten uit Nijmegen, Student Chaplaincy
was een week in Taizé, dus dat geeft ook nieuwe moed, hoop. Met dank,

Br. Jan van Duijnhoven o.p.

DAGDROMEN Alle mensen bidden op een dag,
Alle mensen dromen van een dag dat God inspeelt op hun vragend
dat zij vrede vinden in hun hart. hart.

Zoals een kind zijn vreugde vindt God zie mij aan, ik roep uw naam,
in al het moois en goeds dat hem ik voel mij soms zo leeg en eenzaam
omringt. staan!

Zo wil ik blij, gelukkig zijn, Ik ben nabij, zo antwoordt Hij

zo zou ik heel mijn leven willen zijn. als jullie voor elkaar wat liefde zijn.
Alle mensen hopen op een dag, Alle mensen dromen van een dag,
dat er iemand is die op je wacht. dat Gods vrede in ons leven mag.
In ieder mens, een stille wens Al wie zich geeft, zijn liefde deelt,
al roepend vragen om een bouwt aan een nieuwe wereld
medemens, onverdeeld.

die jou ziet staan en jou verstaat, Waar vrede wacht en liefde lacht,
die luisterend jouw pijn en vreugde waar God herleeft in mensen
draagt. onverwacht.
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Zand door je vingers

Boot in de zee Hekken met tralies
zoekend naar land landen met wetten
kind in het water keuzes van mensen
schoen aan het strand gescheiden door grenzen
Dood in de ogen Roos in de modder
kommetje eten een spelend kind

zand door je vingers gelach in de nacht

je eigen geweten lentewind

Tenten in kampen Een wankel begin
moed in de schoenen gammel geloven
hemel van vuur een glimlach misschien
streep op de muur zegen van boven

Een grens is een denkbeeldige lijn
laat vrede niet denkbeeldig zijn
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sraktische informatie

Pastorale coordinatie

Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op
maandagmorgen en vrijdagmorgen
vanaf 09.30 uur aanwezig op het secre-
tariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken
of voor dringende zaken op andere
dagen nodig hebben dan is hij bereik-
baar via telefoonnummer 06-10729578
of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

e-mail: info@jkvenlo.nl

Diaconiefonds
Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NLA46ASNB0871015617
0.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk
Voor informatie en afspraken inzake

het gebruik van de Jongerenkerk belt u
met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Gortjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke
maar uitdrukkelijk ook de minder leuke
dingen van het leven...

informatie aan:

Corry Fliggen, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA 0414 1432 99

Stichting Vrienden
van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06-45372574
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting
Vrienden
NL41RABO 0173 8028 50

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij
De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

zondag 24 september.

Kopij voor dat nummer kan tot en met
15 september aangeleverd worden (via
e-mail of schriftelijk) op het Secretari-
aat van de Jongerenkerk (zie hiernaast).
Is er iets dat u raakt of dat u onder de
aandacht wilt brengen? Dan nodigen
wij u van harte uit om gebruik te ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.
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